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Gods weg voor mij
door Arie van der Stoep

Ken ik Gods weg voor mij? Kan ik die weten? Ja! Althans, hoe Híj zijn weg voor mij ziet. David

heeft die weg kort en krachtig omschreven: U zult mij leiden door uw raad en daarna mij in

heerlijkheid opnemen. (1)

Als je merkt dat God door deze woorden persoonlijk tot je spreekt, is dat een geweldige bemoediging.

Want dan zie je daaruit dat Hij met je bezig is en dat je er niet alleen voor staat. Tegelijk zeggen deze

woorden wat in het algemeen Gods weg voor ons is.

Welke weg is dat? Is het dus niet nodig, om zonder perspectief op deze aarde rond te dolen? Nee! God

heeft een weg voor ieder die in Jezus gelooft. Hij bestaat uit twee delen.

Raad geven

Allereerst wil God mij leren te leven vanuit zijn leiding. Hij komt mij te hulp. Dat doet Hij door zijn

Geest. En daarvoor gebruikt Hij vaak zijn Woord, de Bijbel. Maar niet alleen! Jezus zegt: ... de Heilige

Geest, die zal je alles leren... (2) en ... je de weg wijzen tot de volle waarheid... en de toekomst zal Hij je

verkondigen... (3) Door met Hem om te gaan, kan ik leren om Gods stem, de stem van zijn Geest, te

verstaan, en kan Hij mij leiden door mij raad te geven.

En het tweede deel van Gods weg voor mij is het doel waarheen Hij mij wil brengen. Dat doel is: zijn

heerlijkheid. Hij wil mij aan het eind deel geven aan zijn goddelijke heerlijkheid. (4) Net zoals Hij dat

met Jezus heeft gedaan. (5) Dit is Gods raad, zijn plan, voor mij, dat zegt dat Hij mij wil leiden door zijn

raad (aan mij te geven).

Zijn weg kennen

Ik behoef dus niet maar wat aan te modderen in het leven. En hoe meer ik leer om in gebed zijn

tegenwoordigheid te zoeken en naar Hem te luisteren, en hoe meer ik bereid ben om mij door Hem te

laten corrigeren, des te meer kan Hij zich aan mij openbaren en mij zijn wil en leiding tonen. Dan leer ik

zijn weg voor mij kennen en waar die heengaat.

David wist dat. En hij verlangde ernaar om die weg te volgen!

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 73:24.

U zult mij leiden door uw raad,

en daarna mij in heerlijkheid opnemen.

(2) Johannes 14:26.

... de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal je alles leren en je te

binnen brengen al wat Ik jullie gezegd heb.

(3) Johannes 16:13.



... wanneer Hij komt, de Geest van de waarheid, zal Hij jullie de weg wijzen tot de volle waarheid; ... en de

toekomst zal Hij jullie verkondigen.

(4) Johannes 14:3.

En wanneer Ik heengegaan ben en voor jullie plaats bereid heb, kom Ik weer en zal jullie tot Mij nemen,

opdat ook jullie zijn mogen, waar Ik ben.

(5) 1 Timoteüs 3:16.

En buiten twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht:

Die zich geopenbaard heeft in het vlees,

is gerechtvaardigd door de Geest,

is verschenen aan de engelen,

is verkondigd onder de heidenen,

geloofd in de wereld,

opgenomen in heerlijkheid.
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